Het kamp is ondertussen al een maandje geleden en wij missen jullie al! Hopelijk jullie ons en elkaar
ook! Maar, niet getreurd, een nieuw scoutsjaar gaat weer van start. Daar horen uiteraard weer onze
wekelijkse activiteiten bij, die je voor september hieronder terugvindt. Het is een speciale maand, want
we nemen afscheid van stoppende leiding en van leden die naar een andere tak gaan. Gelukkig
verwelkomen we ook nieuwe leden!

Zondag 1 September - 12u tot 15u - JINS
Beste Jins,
Op 1 september om 12u worden jullie verwacht bij scouts 28 Zaoeja voor een speciale missie. Zorg
dat je je fiets bij hebt, want die zal je nodig hebben! Het duurt tot ongeveer 15u, en natuurlijk staat
er ook iets lekkers voor jullie klaar.
Wat er precies gaat gebeuren, blijft nog even een verrassing...
Zijn jullie klaar om jullie leiding te ontmaskeren én elkaar te leren kennen? We rekenen op jullie!
Tot dan, jullie leiding
Zondag 1 september — Geen scouts
Zondag 8 september - Geen scouts

Vandaag kunnen jullie nog een laatste keer lekker uitslapen voor het scoutsjaar effectief begint. Zo
kunnen jullie jullie goed voorbereiden op de eerste schoolweken en er nadien helemaal invliegen!

15 september — 10u tot 12u30 - afscheidsfeestjes

Vandaag nemen we afscheid van de leden en leiding die overgaan, maar we maken ons tegelijkertijd
ook klaar om alles te geven in onze nieuwe groepen. We amuseren ons vandaag nog een laatste keer
volop, om het af te leren zegt. Dus ter samenvatting, wat kunnen we verwachten: sfeer, amusement,
plezier, een paar traantjes? Wie weet. Wat we exact gaan doen blijft nog een verrassing. Zeker komen
dus!

Zaterdag 21 september — 13u tot 16u — overgang

Het scoutsjaar is officieel begonnen! Zowel nieuwe als oude leden en leiding worden vandaag
(opnieuw) ingewijd in onze toffe groep. Kleren die vuil mogen worden, worden ten sterkste
aangeraden. Leden die niet overgaan, niet getreurd! Ook jullie zijn natuurlijk meer dan welkom. Samen
ontdekken jullie deze namiddag wie jullie nieuwe leiding worden. Nadien kan iedereen genieten van
een verse pannenkoek en een fris drankje. ledereen is welkom, dus ook die toffe ooms of génante
familievrienden zijn uitgenodigd. Samen maken we er een toffe start van het scoutsjaar van.

Zondag 29 september — 10u tot 12u30 - vriendjesdag

We beginnen onze eerste vergadering ineens met een klassieker: de vriendjesdag! Vriendjes uit de klas
of gezellige buurjongens- en meisjes? Allemaal zijn ze vandaag uitgenodigd om samen te ontdekken
wat het betekent om op onze scouts te zitten. Het is voor alle takken, dus ook bij de givers verwachten
we een heuse opkomst @2 . Wij kijken er alvast naar uit om een heleboel nieuwe gezichten te zien. En
wie weet, misschien blijven ze wel plakken...



