
 

 

Septemberbrief 
Een nieuw scoutsjaar staat voor de deur! De zomervakantie zit er alweer (bijna) op, maar 
gelukkig betekent dat ook dat we elkaar opnieuw zien en dat de zondagen weer gevuld worden 
met spel, avontuur en vrienden. September is de startmaand van ons scoutsjaar, en dat willen 
we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We verwelkomen nieuwe leden, halen 
herinneringen op aan ons kamp en kijken uit naar alle avonturen die nog komen. 

In deze brief vinden jullie het programma voor de maand september. Trek dus je das weer uit de 
kast, knoop je hemd goed dicht en zorg dat je schoenen stevig vastzitten. Wij hebben er alvast 
enorm veel zin in! 

 

Zondag 7 september – geen scouts 

Dit eerste weekend is er nog geen scouts. De leiding is namelijk nog volop bezig met het 
voorbereiden van de rest van het jaar om allerlei toffe activiteiten te kunnen garanderen.  

 

Zaterdag 13 September - afscheidsfeestjes 

Kapoenen & welpen: 18u-20u 
Jogivers: 19u-21u 
Givers: 19u-21u 

We komen vandaag nog een laatste keer samen met de tak van het afgelopen jaar om samen 
kampherinneringen op te halen, nog een laatste keer samen een toffe activiteit te doen en ook 
afscheid te nemen van de leiding die stopt of overgaat naar een andere tak. 

 

Zondag 14 september - 13u-17u – overgang 

Het is weer zover! Samen vieren we samen de start van het nieuwe scoutsjaar en dat doen we 
natuurlijk met een hapje en een drankje. Dit jaar zal het iets anders zijn dan gewoonlijk 
aangezien er niet zoveel mensen overgaan, maar no worries, diegenen die wel overgaan naar een 
nieuwe tak zijn we niet vergeten en worden uiteraard eventjes in de spotlight gezet. Vandaag 
komen jullie er ook achter wie jullie nieuwe leiding wordt voor het komende jaar. Zeker afkomen 
dus! 

 

Zondag 21 september - 10u-12u30 – vriendjesdag 

Vandaag is iedereen welkom, of het nu een vriendje, klasgenootje, neef of nichtje is! Ben je nog 
nooit naar de scouts geweest? Vandaag is de uitgelegen dag om eens te komen proeven van wat 
we te bieden hebben! 

 



 
zondag 28 september – 10u-12u30 – parlement 

Deze zondag beslissen de takken samen wat ze het komende jaar zeker wel (of niet) willen doen, 
worden er patrouilles verdeeld en takkreten in elkaar gestoken. Hoe ze dat gaan doen blijft nog 
even een verrassing aangezien de leiding nog volop aan het voorbereiden is. Als je zotte ideeën 
hebt en je mening wilt delen over van alles en nog wat, moet je maar afkomen…         

 

Voor algemene vragen problemen kan je altijd terecht bij de groepsleiding. Dit kan door een 
mailtje te sturen naar groepsleiding@de25.be. Voor meer takgerichte vragen (bv. vergaderingen, 
weekend, …)  kan je terecht bij de takleiding door een mailtje te sturen naar 
kapoenenwelpen@de25.be, jogivers@de25.be of givers@de25.be.   

 

We maken er samen een goed jaar van! 

Een stevige linker, 

De leiding 

 

Nummers groepsleiding: 

Kaat: +32 468 30 72 02 
Anaïs: +32 468 17 54 16 
Marlon: +32 472 40 74 36 


